
 
 
 
 
 
 

 
 
Orde van dienst 24 augustus 2025 
om 10.00 uur in de Ontmoe6ngskerk 
 
10e zondag van de zomer 
Liturgische kleur: groen 
Organist: Jaap van Leeuwen 
Welkom: Kees de Bruijn 
Lector: Jan van Eijk 
Tolk: Henrike Dijkstra 
Voorganger: ds. Annelene Metz 
 
In deze dienst nemen we afscheid van Frans Ritmeester als 
ouderling-kerkrentmeester en Trudy Janmaat-de Jong als 
pastoraal medewerker.  
 
 
OM TE BEGINNEN 
 
Welkom en mededelingen  
 
S6l gebed (we gaan staan) 
 
Zingen ‘De vreugde voert ons naar dit huis’  

(Liedboek 280:1,2,3) 
 
Bemoediging en groet 
(we gaan ziQen) 
 
Zingen ‘De vreugde voert ons naar dit huis’  

(Liedboek 280:4,5) 
 
Gebed om onEerming 
 
Loflied ‘Geest van hierboven’ (Liedboek 675) 
 
 
HET WOORD 
 
Gebed 
 
Kindermoment  
 
Bijbellezing Jesaja 30:15-21 
 
Zingen ‘De stem van lichter leven’ (Rakelings nabij, 
melodie Liedboek 272) 
 
1. Geroepen zijn wij door de stem van lichter leven,  

die dwars door breekbaarheid en de voorlopigheid  
de dag en uur de kleur van vaste duur wil geven:  
een blijvend visioen – de smaak van eeuwigheid.  
 

 

2. Geroepen zijn wij, om die stem hier te be-amen.  
om wederwoord te zijn, in blijdschap of in pijn,  
Hem na te spreken die nu voortaan met ons samen  
een leven lang zal gaan – een weggenoot wil zijn.  

 
3. Geroepen zijn wij, om gezegend op te leven. 

In woorden en in daad de stem die met ons gaat  
als rode draad in al wat hier is te doorweven:  
het woord dat adem schenkt – dat God ons niet 
verlaat. 

Bijbellezing Lucas 13:22-30 
 
Zingen ‘De eersten zijn de laatsten’ (Liedboek 991:1,2) 
 
Verkondiging: Wat ertoe doet 
 
Zingen ‘Samen op de aarde’ (Liedboek 993) 
 
 
ONS ANTWOORD 
 
Afscheid Frans Ritmeester en Trudy Janmaat - de Jong 

Terugblik 
Dankwoord 
Gebed 
Zingen ‘God zal met je meegaan’  

 

Toelich6ng op de collecten  
1e collecte voor noodhulp aan vluchtelingen uit Soedan 
2e collecte voor Emmaüs  
Collectebusjes voor Young Africa 
 
Geven kan via de QR-code, de Emmaüs app, pge.nu  
of de collectezakjes bij de uitgang  
 
Gebeden 
Dankgebed, voorbede, sbl gebed en ‘Onze Vader’  
 
Slotlied ‘Zegen ons, Algoede’ (Liedboek 415) 
 
 



Zegen 

besloten met  
 
 
 
 
Er is gelegenheid om hen die afscheid genomen hebben 
de hand te schudden.   
 
Je bent van harte welkom in de ontmoebngsruimte voor 
koffie, thee of limonade.  
 
 


